
 

 

 

 Allerbeste mevrouw, meneer,

Dit jaar wordt Damiaanmaand januari, met als hoogtepunt het weekend van 27, 28 
en 29 januari, heel bijzonder. 

Zo stellen we onze gloednieuwe campagne voor, die verder bouwt op die van vorig 
jaar: nooit opgeven, net zoals Pater Damiaan. Juist die volharding onderscheidt ons 
als non-profitorganisatie: er is geen betere vrijwilliger dan de Damiaanvrijwilliger, 
geen betere donateur, geen betere medewerker. We blijven ervoor gaan.

Blijven gaan zal dit jaar heel erg nodig zijn. Nooit eerder werd de wereld zo 
door elkaar geschud door oorlogsretoriek, conflicten en energiecrisissen. 
Zal het moeilijk worden mensen te overtuigen ons ook nu weer te steunen? 
Zeer waarschijnlijk. Daarom willen we er meer dan ooit voor gaan. Vastberaden en 
vol goede moed.

Wat wij doen 

Het is een harde realiteit: elk jaar krijgen zo’n 200.000 mensen lepra. Met 
Damiaanactie proberen we die patiënten zo snel mogelijk op te sporen, vaak in de 
meest afgelegen gebieden ter wereld. Hoe vlugger we hen kunnen behandelen, 
hoe minder heftig deze vreselijke ziekte kan toeslaan.

We bieden patiënten een kosteloze behandeling en informeren de plaatselijke 
bevolking ook over het stigma dat deze patiënten onterecht krijgen. Want lepra is 
te genezen. Dat is waar we naar blijven streven: een toekomst zonder lepra en de 
vreselijke handicaps die het kan veroorzaken.

Wat u kunt doen 

 › Graag willen we u vragen om onze vrijwilligers de ruimte te bieden om fondsen 
in te zamelen in uw parochie, of om uw parochianen te vragen zich mee in te 
zetten voor onze campagne. 

 › Wij willen u ook vragen om, indien u dat wenst, onze campagne van 2023 aan te 
kondigen op uw website of in uw parochie. Op de keerzijde van deze brief vindt 
u wat uitleg en u kan ook gebruik maken van de bijgevoegde affiche. Verder kan 
u visueel materiaal downloaden op damiaanactie.be/campagne.

 › Voor uw parochie hebben wij een inspiratieboekje en een homilie voorzien. 
Dit is beschikbaar via https://portal.damienfoundation.be/nl. Ga naar uw 
persoonlijke account of open er een, en u krijgt meteen toegang 
tot het platform. Voor al uw vragen, kan u terecht bij Benjamin via 
vrijwilligers@damiaanactie.be of op 02/422 59 13.

Help ons ook dit jaar weer om er een geweldig succes van te maken. Alvast heel 
erg bedankt en tot in januari!

Met bijzonder hartelijke groeten,
Het Damiaanactie-team

Geef 
iemand een 
nieuw leven



Geef iemand 
een nieuw leven
Elke dag krijgen kinderen zoals Brendy te horen: ‘Je hebt lepra’. Vanaf dat 
moment kan het twee richtingen uitgaan: niemand zorgt voor je, de ziekte slaat 
ongenadig toe, je raakt geïsoleerd en verminkt voor het leven.

Of je hebt geluk en wordt tijdig opgespoord door de mensen van Damiaanactie. 

Vanaf dan begint je nieuwe leven: je krijgt een behandeling en uiteindelijk 
genees je. Zodat je naar school kan blijven gaan en – waar Brendy zo van droomt – 
bijvoorbeeld een eigen zaak kan starten.

Om die tweede weg te bewandelen, hebben we u en alle andere vrijwilligers heel 
erg nodig. Om samen te blijven vechten tegen deze vreselijke ziekte. Om meisjes 
als Brendy een nieuw leven te geven. 

Het maakt de donateurs en vrijwilligers van Damiaanactie tot de beste ter wereld: 
ze blijven gaan. 

Bent u ook volhardend en genereus, kom dan mee in actie.

› Verkoop als vrijwilliger de iconische stiften van Damiaanactie tijdens het 
weekend van 27, 28 en 29 januari 2023. Hebt u hulp nodig, contacteer dan 
Benjamin via vrijwilligers@damiaanactie.be of op 02/422 59 13.

› Koop als donateur zelf een pakketje stiften of doe een gift op het 
rekeningnummer BE05 0000 0000 7575, met als mededeling ‘ik doe mee’.

Laat ons samen blijven gaan. 
En jonge mensen als Brendy een nieuw leven geven.

Blijf het beste van jezelf geven

Ongelooflijk bedankt!

Volg ons op


